
mijn wereld

Medinilla 
magnifica 
Deze Medinilla zag ik 
in ons tuincentrum. 
Daar aan de Bosrand 
is het altijd wel druk, 
maar tegen kerst kun 
je er over de hoofden 
lopen. Levensgrote, 
zingende kerstman-

nen en rendieren. 
Overal kerstbomen in alle 

kleuren, soorten en maten. 
Ballen en lichtjes te over. Op 

zoek naar iets om te schilderen 
stond ik opeens voor deze enorme, bloedrode 
plant. Hij komt uit de Philippijnen, maar ik heb 
hem hier in de grote kas van de Hortus botani-
cus ook wel in het roze gezien. In de pot kon ik 
hem zo mee nemen naar mijn atelier en daar 
hebben we het samen maanden lang goed 
gehad. Heerlijk om je uit te kunnen leven op 
die groene prachtbladeren en zijn magnifieke 
rode  trossen. Een prima compositie voor de 

feestelijke kerst, maar toen de kleinkinderen 
er zich kwamen uitleven met verf,  

stiften, krijt, potloden, plakken en 
knippen, moest hij helaas weg.  

De plant is namelijk giftig. 

Donkere dagen? 
December vind ik altijd een heerlijke maand. Ruim op 
tijd lichtjes in de buxusbollen buiten. Binnen een grote 
kerstboom vol beestjes en kerstpoppetjes voor de 
kleinkinderen. Voorlezen bij de open haard en eten van 
een mooi gedekte tafel. Veel werk, maar onbetaalbaar! 
De laatste jaren hebben we er een lange kerstlunch van 
gemaakt. De kleinkinderen mogen eerst samen gourmet-
ten en eindeloos spelen daarna. Ook ’s avonds is er nog 
tijd genoeg voor allerlei gezelschapspellen. Dit jaar ga 
ik mijn eigen bloemen-memory uitproberen… De avond 
ervoor gaan we altijd met duizenden anderen naar de 
altijd weer hartverwarmende en troostrijke kerstdienst in 
de kaarsverlichte Pieterskerk. Kinderen rond de preek-
stoel bij het kerstspel. Daarna slenteren door de met 
ouderwetse straatlantarens gelig verlichte straatjes van 
de stokoude binnenstad. Warme chocolade en appelbol-
len. Dan blijft het hele spul slapen, velen ook nog de 
volgende nacht. Tradities zijn er om gevoed en gevierd 
te worden !

Ouder worden 
Mijn grootmoeder had wel twaalf kinderen -  
mijn moeder was de oudste - en was dus niet 
eenzaam. Het was er altijd supergezellig met 
Sinterklaas en kerst. Helaas zijn er wel veel 
eenzame ouderen. Het Nationaal Ouderen 
Fonds organiseert van alles om deze  
ouderen uit hun isolement te halen. In het hele 
land rijden nu al negentig boodschappenplus- 
busjes voor hen. Vrijwilligers nemen hen mee 
naar kerstmarkten, winkel- en tuincentra. Er zijn telefonische hulpdiensten, 
ook om de belastingen en computers uit te leggen. Deze maand bieden bijna vijftig Van 
der Valk-restaurants een gezellige en lekkere kerstmaaltijd aan en in het Concertgebouw 
van Amsterdam is het traditionele kerstconcert met allerlei optredens. Eén groot feest is 
dat! Als ambassadeur van dit fonds weet ik dat dit allemaal niet genoeg is om hun isole-
ment op te heffen. Het is wel een opstapje om met elkaar weer kleine dingen te onderne-
men, zoals de gordijnen open doen en elkaar gewoon weer ‘Goeiendag’ te zeggen. 
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