
JANNEKE’S WERELD

JANNEKE BRINKMAN
Rietsigaren
De metershoge lisdodden - ook wel 
rietsigaren genoemd - staan dit seizoen 
weer volop in de voedselrijke oevers 
van de singel bij ons voor de deur. 
Toen ik er een paar plukte, kreeg ik er 
een witte haagwinde bij cadeau. Die 
had zich om de sigaren gewikkeld. 
Het hagelwit van die woekeraar is 
een feest om te schilderen tegen 
het donkerbruin van de sigaren. 
Mijn uitgever wilde die sigaren 
eigenlijk niet op de voorkant van mijn 
agenda hebben, omdat hij dacht dat 
belangstellenden toch liever bloemen 
willen zien. En dan ook nog een 
ijsvogel erbij… Uiteindelijk laten we het 
oordeel graag over aan ons publiek. 
Zeker is wel dat de ijsvogel, vlinders en 
insecten het prima met elkaar én met 
de lisdodden en haagwinden kunnen 
vinden. Daar, bij de waterkant, is het 
voor hen elke dag feest. Ik ben reuze 
benieuwd of ú die vogels eigenlijk wel 
bij mijn bloemen vindt passen.

OPRUIMEN? OOIT MISSCHIEN…
We wonen in een 
groot huis, dus er 
is veel ruimte om 

kleding (en andere 
dingen) te bewaren. Ik kan niet goed iets 

wegdoen, dus mijn kasten puilen uit. Mooie 
uitgaansjurken doe ik zeker niet weg. Voor 
openingen van bijvoorbeeld tentoonstellingen liet 
ik ze vaak maken. Ook talloze representatieve 
verplichtingen waren altijd wel een goede 
reden voor iets nieuws. Nu is mijn 
uitgaansleven rustiger en zit ik 
meestal gewoon in spijkerbroek 
in mijn atelier. En dus hangen 
al die mooie jurken maar in mijn 

kasten. Onze oudste dochter belde laatst: 
“Mam, ik heb opruimdames in huis gehad. 
Ze hebben alles keurig opgeruimd. 
Geweldig! Ze helpen je beslissen 
wat weg kan en wat niet.” Ik zei 
dat ik dat ook wel wilde, maar die 
vlieger ging niet op. Mijn man wil 
geen vreemde dames in huis die tussen onze 

spullen snuffelen. Misschien heeft hij wat 
meer tijd nodig om aan het idee te 
wennen. Ooit gaat het opruimen 
vast beginnen. En zo niet, dan 

moeten de kinderen en kleinkinderen 
het later maar doen. Ik heb nu al 
medelijden met ze! 
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BIOLOOG EN VERMAARD BOTANISCH TEKENAAR JANNEKE BRINKMAN  
SCHRIJFT OVER DE KLEINE EN GROTE DINGEN IN HAAR LEVEN.

Janneke (77) is getrouwd met voormalig politicus Elco Brinkman en heeft een zoon, twee dochters en twaalf kleinkinderen.


